Ra nbow on our

Vandaag vlieg ik vanuit Kuinre richting het zuiden. Onder mij zie ik allemaal blokjes wat zijn
de sloten en is het land kaarsrecht. Zou dit altijd zo geweest zijn? Of was het vroeger water?
Ik vlieg lekker en opeens kijk ik onder mij en zie ik water met een eilandje het lijkt wel een
00g. Hier in het water zal geen kerk staan. [k moet boven land blijven vliegen. |k ga richting
het noord-westen. Een plaatsje aan een groot meer. Met meer dan twintig verschillende
kerken. Ik strijk neer bij een kerk met een begraafplaats. Als ik naar links kijk zie ik een paar
afbeeldingen zoals hieronder afgebeeld. Bij welke kerk in welke plaats ben ik?

1Jsseloog

HIER WENDDEN ZIJ] DE STEVEN
EN DOOR WIE ACHTERBLEVEN
WERD HIER OP HEN GEWACHT

HIER WERD VOOR HEN GEBEDEN
MAAR OOK INTENS GELEDEN
ALS "TINGE" WERD GEBRACHT

VELEN IN ZEE GEBLEVEN EN

HIER STAAN ZE INGESCHREVEN
EN WORDT AAN HEN GEDACHT
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